Eucharistieviering Rolduc 20 april

Goedemorgen allemaal,

de overdenking tijdens de reiinie,

wat ga je dan zeggen?

In deze prachtige kerk van Rolduc

die nog steeds imponeert

en nostalgische gevoelens oproept.

Gevoelens van herkenning

en toch ook wel de oude vertrouwde geborgenheid.
Gedachten en herinneringen komen langs...
herinneringen aan vroeger, de tijd op Rolduc,

het koor van Heeroom

aan thuis het grote gezin, aan mam en pap

en mijn zus en broer die inmiddels overleden zijn
dat gebeurt me altijd in een kerk of kapel

als ik er nog kom voor het opsteken van een kaarsje
of een ander ritueel

de verbinding tussen vroeger en nu;

Maar ook dat ogenblik rust, nadenken, bezinning....
Verleden en toekomst

In de jaren na Rolduc is er van alles gebeurt.

Ik ging biologie studeren in Nijmegen,

Voor mijn kandidaats-examen

moesten we gespreksgroepen over filosofie bijwonen
Ik leerde over Darwin en de evolutie theorie;

Ik hoorde over Teilhard de Chardin, paleontoloog, bioloog, jezuiet
Zijn pogingen om het christelijk geloof

in overeenstemming te brengen met de evolutietheorie.



Teilhard wist dat hij zich begaf tussen twee vuren:

de wetenschappelijke tucht en het katholiek leergezag.

Later ging ik promoveren bij professor Sjoerd Bonting
Biochemicus en theoloog, anglicaans priester.

Als promovendi werden we geacht....

waren verplicht aanwezig bij zogenaamde capita selecta,

we zaten op de eerste rij bij een reeks lezingen

over evolutie en scheppingsgeloof

De spanning tussen wetenschap en godsdenken

heb ik zelf ervaren; ik heb ermee geworsteld;

God en Darwin naast elkaar?

Ik ben er nog niet uit....eigenlijk worstel ik nog steeds.....
Everhard de Jong zei in een interview in de Limburger

2 weken geleden

bij gelegenheid van zijn zilveren jubileum als hulpbisschop:

,De Franse filosoof Blaise Pascal zei ooit

‘het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent’.

Pascal vond dat geloof en wetenschap

niet in strijd met elkaar hoeven te zijn.

De hulpbisschop zei ook:

“De wetenschap heeft geweldig werk verricht

om de oorsprong van ons leven te verduidelijken.

Maar er zijn dingen in de evolutietheorie die zo knap en complex zijn
dat ik ze niet anders kan uitleggen dan dat er een intelligentere,
hogere macht moet bestaan. God.

Neem ons DNA, de code waarin onze unieke erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd.

Hoe dat functioneert. Dat kan toch niet per toeval zijn ontstaan?”



En toen moest ik denken aan Jo,

Een toevallige ontmoeting een half jaar geleden

een medestudent Biologie, die ik lange tijd niet meer had gezien
Jo heeft doorgeleerd op genetica, op het DNA

Van die ontmoeting is mij bijgebleven, dat Jo zei

DNA... de bouwstenen... de sequentie.... de tripel helix... de code
zo vernuftig..... dat kunnen wij mensen niet......

voor Jo een bewijs van bovennatuurlijke almacht.

Dat had ik niet verwacht van die wetenschapper

en ik??...... ik twijfel nog steeds

Zo’n 2-3 weken geleden bij het zappen op TV

kwam ik uit bij ......Terra X (ZDF)

Een uitzending in de reeks

Macht der Gotter, Weltgeschichte der Religionen

(Googel maar eens op Terra X)

3 afleveringen; 3 elementaire existentiéle vragen...

Wie entstand der Glaube?

Warum glauben wir an einem Got?

Wie verandern Religionen die Welt?

Twee punten zijn mij bijgebleven:

Ten eerste : Als geloof gekoppeld wordt aan politieke macht

Als religie een machtsinstrument wordt.... dan gaat het fout!
Ten tweede: Alle geloven op aarde.... Jodendom, Christendom, Islam,
hebben in essentie de zelfde basis en waarden

“wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”
barmhartigheid, zorg voor behoeftigen

opkomen voor de zwakkere medemens

Sleutelbegrippen zijn gerechtigheid en naastenliefde



Dat zijn universele waarden

Net als dat geldt voor alle leven op aarde

hebben ook wij een hoger doel....

de instandhouding van de soort

het beschermen van de toekomst van het nageslacht
kinderen en de kinds kinderen

met als consequentie

dat we een verantwoordelijkheid hebben

voor de leefbaarheid op aarde, in al zijn facetten

Wij hebben allemaal een christelijke achtergrond

maar velen zijn afgehaakt bij de geinstitutionaliseerde vormen van religie
Dat zegt niets over het beleven van die universele waarden

En ik denk dat Rolduc ons in onze jongensjaren

juist waar het gaat om die universele waarden

iets heeft meegegeven,

zaadjes geplant....

aandacht te hebben voor mensen,

elkaar helpen en stimuleren om de goede intentie centraal te stellen
ons niet laten irriteren door instituties,

maar vanuit die universele waarden ons juist laten inspireren

Kijk maar eens naar de deelnemerslijst

en de posities die oud Rolduciéns bekleed hebben

Bij velen van ons zie je in de functies

maatschappelijke betrokkenheid,

verantwoordelijkheidsbesef

sociale rechtvaardigheid, verdraagzaamheid

oog voor de behoeftigen, zieken, armen, viuchtelingen



Zo beschouwd doet het er niet langer toe...

maakt het niet uit

De ratio van het hoofd

versus de warmte van het hart, het buikgevoel
of...of ?? of is het en...en??

Dat gaat dan samen.......

Blaisse Pascal heeft gezegd....

“De rede kent zijn grenzen”

“Het geloof is een sprong in het diepe

die niet geheel rationeel onderbouwd kan worden: ‘
“Het is het hart dat God waarneemt, niet het verstand.”

Ik denk hier nog eens over na..........

eergisteravond heb ik deze tekst uitgewerkt
en aan Marlies voorgelezen

en toen....

om 19.40 uur een e-mail

Van de Vriendenloterij

“Nieuw Aanbod voor U......

Maak kans op een diner

in de schatkamer van het Discovery Museum
in Kerkrade op 18 mei

inclusief een boeiend science college

over de relatie tussen buik en hersenen”

Toeval bestaat niet!



