Rolduc

en 'De kleine republiek’

Lief en leed
in een katholiek
> jongensinternaat

Lodewijk van Deyssel
[Rolduc 1875-1878]

rtaald en gelllustreerd

‘De kleine republiek’ van Lodewijk van Deyssel (1864-1952),
hertaald naar modern Nederlands en geillustreerd
met meer dan 400 foto’s van Rolduc, toen en nu.

Vormgeving: crasborn.nl



‘De kleine republiek’

Lodewijk van Deyssel (pseudoniem
van Karel Alberdingk Thijm) was
rond 1875 intern op het katholicke
jongensinternaat Rolduc.
Lodewijk van Deyssel behoorde
tot de literaire Beweging van
Tachtig (de Zachtigers).

Zijn roman ‘De kleine republiek’ (1889) is gebaseerd
op herinneringen aan zijn tijd op Rolduc en geeft een
inkijk in het leven op het jongensinternaat.

Jan Hartmann (oud-Rolducien) heeft het kenmerkende
taalgebruik van Lodewijk van Deyssel hertaald naar

het Nederlands van nu. Daarnaast heeft hij voor deze
uitgave (560 pagina’s full color) meer dan 400 foto’s
geselecteerd van Rolduc, personen, situaties en locaties
die in de roman beschreven zijn. Het resultaat is een van
de rijkst geillustreerde en gedocumenteerde boeken uit
de Nederlandse literataur.

www.reunierolduc.nl
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De presentatie zal plaatsvinden

op vrijdag 19 april 2024 (aanvang
15.00 uur) op Rolduc te Kerkrade.
Het boek is dan verkrijgbaar voor
€ 23,50. Ook tijdens de relinies
van oud-leerlingen op 19 en

20 april 2024 én 9 november 2024
is het boek verkrijgbaar.

Bestellen kan ook door € 32,50
over te maken (inclusief verzend-
kosten) naar bankrekening

NL38 RABO 0148 4968 65

t.n.v. Stichting Léve Rolduc.
Vergeet niet uw adres op de
overschrijving te vermelden.

Het boek wordt dan per post
toegezonden.



